
                  Nieuwsbrief kindernevendienst 

                   Johanneskerk december 2023 

De jarige deze maand  zijn :  

03-12  Boudewijn 

24-12  Ava 

 

De kinderen van dienst voor de komende periode zijn : 

 

03-12  Josephine S en Bram 

10-12  Reinout en Maurits 

17-12  Maud en Ruben 

24-12  Luuk en Ava 

31-12  Anna en Josephine S 

07-01  Koen en Ruben 

14-01  Maud en  Maurits 

Wil je ook iets schrijven of tekenen in  deze nieuwsbrief  mail het dan naar : 

kinderdienstjohanneskerk@ziggo.nl 

Alweer de laatste  nieuwsbrief van het jaar.  We hebben hem  met 

veel  plezier gemaakt maar………. 

Wij  wensen hen een hele fijne verjaardag 



Nieuwsgierig 

Hoe maak je een oen  nieuwsgierig? 

Dat vertel ik een  andere keer! 

Aardappel 

Waarom is deze aardappel  zo verdrietig? 

Omdat hij in de puree zit.     

 

                                           

Lex: “Ken jij die mop over de taxi?” 

Daan: “Nee.” 

Lex: “Kan kloppen, hij is net weggereden.”  

Twee kippen zitten op een stok. 

Zegt de ene kip tegen de andere kip: 

“ik had vannacht zo’n hoge koorts 

Dat ik vanmorgen een gekookt ei heb gelegd” 

 

Als een witte ijsbeer in een blauwe zee gaat zwemmen, hoe komt hij er dan uit?  

Nat! 



 

 

Een moraalverhaal over geduld 

 

Een jongeman had een slechte gewoonte: hij was vaak erg ongeduldig met een opvliegend ka-
rakter. Zijn oude wijze oma, die ook bekend stond om haar kookkunsten, besloot de jongeman 
eens een lesje te leren voordat zijn gedrag misschien gevaarlijk zou worden. Zij nodigde de jon-
geman uit voor een etentje. De jongeman verheugde zich al lang van tevoren, want hij had ge-
hoord over haar geweldige kookkunsten. De jongeman kon dan ook bijna niet wachten tot het 
zover was en stond precies op de afgesproken tijd bij de oude vrouw aan huis. De oude vrouw 
zei tegen hem: ‘Maak het jezelf comfortabel terwijl ik mij bezighoud met de voorbereiding van het 
eten.’ Een lange tijd verstreek. De jongeman wachtte en werd ongeduldig. 

Na een tijdje riep hij: ‘Oma, bent u mij vergeten?’ De oude vrouw kwam uit de keuken. ‘Het spijt 
me zeer,’ zei zij, ‘het eten bereiden duurt wat langer dan ik had gedacht.’ En ze ging terug naar 
de keuken. Een lange tijd verstreek. De honger van de jongeman groeide met de mi-
nuut. Uiteindelijk riep hij, een beetje zachter dit keer: ‘Beste oma, wanneer wordt het diner geser-
veerd?’ 

De oude vrouw kwam heel rustig uit de keuken en zei: ‘Het spijt me, er is nog een kleine vertra-
ging geweest. Het zal niet lang meer duren.’ En zij ging terug naar de keuken. Wederom ver-
streek er een lange tijd en ten slotte kon de jongeman het niet nog langer volhouden. Helemaal 
in de war stond hij op met een geweldige honger. Juist op dat moment kwam de oude vrouw de 
kamer binnen met een dienblad waarop het eten stond. De eerste gang was groentesoep. De 
oude vrouw zette een grote kom hete soep voor de jongeman neer en zei: ‘Je moet het nu 5 mi-
nuten laten afkoelen voor de beste smaak.’ De jongeman moest zich uit beleefdheid wel beheer-
sen, maar met de geurende soep onder zijn neus en de geweldige honger was het bijna niet uit 
te houden. Toen zei de oude vrouw uiteindelijk: ‘Eet smakelijk.’ 

Dankbaar dronk de jongeman de soep op en het was betoverend van smaak. ‘O, beste oma,’ 
riep hij uit, ‘dit is de beste soep die ik ooit heb geproefd! Uw kookkunsten zijn geweldig! ’ ‘Het is 
niets,’ antwoordde de oude vrouw bescheiden, ‘het is gewoon vermicellisoep uit een pakje.’ De 
jongeman zette zijn lege kom neer. ‘Echt een magische soep! Welke geheime ingrediënten heeft 
u gebruikt om zo'n heerlijke smaak te krijgen?’ ‘Niets bijzonders’, antwoordde de oude 
vrouw. ‘Nee, nee – ik herhaal: de soep is buitengewoon heerlijk.’ ‘Nou, er is één ding ... een ge-
heim ingrediënt.’ ‘Ik wist het!’ riep de jongeman, gretig voorovergebogen. ‘Er moest iets zijn 
waarom het zo goed smaakt. Vertel mij het geheim – wat is het?’ De oude vrouw sprak heel 
zachtjes: ‘Het geheime ingrediënt is tijd’, zei zij. 

Alles in het leven kost tijd en we moeten leren geduldig te zijn. Als we meer tijd nemen om iets 
beter te laten rijpen, zal het ons ook beter smaken. Elk zaadje moeten we laten groeien en rijpen 
voordat we er de vruchten van kunnen plukken. Zo is het ook met mensen. Zo is het ook in jouw 
leven. Laat het rijpen, blijf rustig en geduldig om je doelen te bereiken en het zal je beter sma-
ken.  

Om over na te denken. 
‘Geduld is een schone zaak.’ Als al je wensen direct vervuld worden, heb je er vaak weinig  

plezier aan. Als het langer duurt voordat je wens in vervulling gaat, of dat je ergens meer  

inspanning voor hebt moeten doen, des te meer voldoening geeft het. 

 





Lieve kinderen, 

Daar ben ik weer!!! Voor wie mij nog niet 
kent: ik ben Pablo, de hond van dominee Mirna en dominee Klaas Jelle. 

Wow! Alweer mijn twintigste praatje! Dat is toch geweldig. Ik ben stiekem wel hondetrots 
op mijzelf! 

Ik heb de afgelopen tijd weer veel leuke dingen meegemaakt. Het allerleukste was dat ik 
heb gelogeerd bij Jente, de dochter van dominee Mirna en dominee Klaas Jelle. Zij woont in 
Nijmegen, in een flat op 4 hoog. Ik heb nog steeds spierpijn joh van al die trappen op- en 
aflopen. Af en toe werd ik ook een stukje gedragen. Wel zo makkelijk ha, ha! 

Heb jij ook wel eens ergens gelogeerd? Bij wie en hoe vond je dat? Ik vond het dus heel 
leuk om bij Jente te zijn. We hebben veel gewandeld en er kwamen allemaal mensen langs 
die mij even wilden zien en even met mij wilden knuffelen. Ik ben natuurlijk ook heel lief! 
Wat ook heel leuk was, was dat ik zelfs even op een kleedje op het bed mocht liggen. Nou, 
dat mag ik thuis niet hoor! Op de foto zie je mij genieten!!! 

De komende maand is het december. Dat is wel een heel leuke maand. We vieren dan eerst 
Sinterklaas. Zijn jullie nog bij de intocht van Sinterklaas in Gorinchem geweest? Jammer 
genoeg ik niet. Net die dag was ik dus in Nijmegen! Verderop in december vieren we Kerst. 
Dat vind ik een mooi feest. Ik heb begrepen dat er op Kerstmorgen ook weer een kerstdienst 
in de Johanneskerk is en dat veel van jullie meedoen aan het kerstspel. Ik ben erg benieuwd 
hoe het zal worden! Goed oefenen hè! Wel jammer dat honden niet in de kerk mogen ko-
men kijken. Gelukkig kan ik jullie wel thuis op de computer zien! 

Een feest waar ik wel wat tegenop zie, is Oud en Nieuw. Ik vind het altijd wel gezellig hoor, 
maar oei, oei, oei… dat geknal met vuurwerk! Daar word ik al 10 jaar zo bang van! Al dat 
BOEM-BAM-PATS! Ik hoop stiekem dat het dit jaar wat mee zal vallen. Wel heb ik dan 
weer zin in een oliebol ha, ha! 

Nou, dat was het weer voor deze keer. Ik schreef al dat ik nog steeds wat spierpijn had. Mijn 
poot zegt nu ook: stoppen Pablo! Dus… dat doe ik maar! 

Tot het volgende Pablo’s Praatje! 

Lieve groetjes 




