
          Nieuwsbrief kindernevendienst Johanneskerk 

                                 Februari 

De jarigen in de  maand februari zijn : 

 

19-02 Josephine de  G. 

25-02  Elfi 

 

Wij wensen jullie een hele fijne verjaardag. 

 

 

Hebben jullie het al gezien? We hebben nieuwe kinderen van dienst. 

Welkom Josephine Juliëtte Lodewijk en Boudewijn. 

Fijn dat jullie er zijn. 



Wat zei de banaan tegen de hond?  

Niks. Bananen kunnen niet praten.  

Wat is erger dan een worm in je appel te vinden?  

Een halve worm vinden.  

Als je iets zoekt, waarom staat het dan altijd op de laatste plek waar je kijkt?  

Want als je het vindt, stop je met zoeken.  

Wat wordt natter als het meer droogt?  

Een Theedoek 

Wat heeft een duim en vier vingers maar leeft niet?  

Een handschoen. 

                                                         Wist je dat ? 

 

Wist je dat ………….het op 14 februari Valentijnsdag is! 

Wist je dat…………..We blij zijn met de nieuwe kinderen van dienst 

Wist je dat…………..op 24 februari  Pablo  de hond van de dominees jarig is? 

Wist je dat…………..18 februari al weer de eerste zondag in de veertigdagentijd is. 

Wist je dat …………. De leiding  al weer met de voorbereiding  bezig is 

Wist je dat………..    Er dit jaar weer een paasontbijt is. 

Wist je dat………..    We dit jaar ook weer spaardoosjes hebben. 

 



 

Druk of aandachtig?  

 

Er waren eens twee zussen, Marta en Maria. Op een dag kwam Jezus bij ze op bezoek. Stel 
je dat eens voor, Jezus die zo maar bij je op bezoek komt! Zou je je dan ook geen zorgen 
maken of het huis wel netjes opgeruimd was, en of je wel genoeg lekkere hapjes in huis 
had, en oh, wat zou hij willen drinken en zal hij wel lekker zitten op die oude stoel? De ene 
zus, Marta, was heel erg druk met al die dingen, ze liep maar rond om de gasten te ontvan-
gen en te zorgen dat ze allemaal te eten en te drinken hadden. En de andere zus? Die deed 
helemaal niets. Ze zat stil op een krukje naast Jezus, aandachtig te luisteren naar zijn woor-
den. Marta werd een beetje boos op Maria, waarom hielp zij niet mee? Ze zei tegen Jezus: 
"Heer, vindt u het ook niet oneerlijk dat ik alles alleen moet doen? Zeg tegen Maria dat ze 
me moet helpen.  Maar Jezus antwoordde: "Marta, Marta. Je maakt je veel te druk. Zorgen 
kun je altijd nog maar naar mij luisteren niet. Ik kom hier misschien nooit meer terug. 
Straks ben ik weg en heb je niet gehoord wat ik je te vertellen heb.  





  

Lieve kinderen, 

Daar ben ik weer!!! Voor wie mij nog niet kent: ik ben Pablo, de hond van dominee Mirna 
en dominee Klaas Jelle. 

Nou, dit was mij het maandje wel! Het begon super leuk! Er lag namelijk sneeuw in Go-
rinchem! Op de foto zie je mij ’s ochtends heel vroeg al in de sneeuw. Ik wilde niet naar 
mijn baasje kijken toen hij de foto maakte. Ik kon alleen maar naar de sneeuw kijken! 
WOWWWW! WAT MOOI! Hou jij ook van sneeuw? Jammer genoeg was de sneeuw al 
weer snel weg… 

Een weekje later kreeg ik last van mijn poot. Echt super vervelend. Ik bleef er maar aan 
likken. Ik ben toen naar de dierenarts geweest. Dat is een dokter speciaal voor dieren. Ik 
vind het altijd spannend om naar de dokter te gaan, jij ook? Gelukkig heb ik wel een heel 
lieve dokter. De dokter gaf me ook wat pilletjes mee. Het gaat nu weer beter met me! 

Ik moet ook echt wel beter zijn… want… komende maand ben ik jarig. Hiep hoi! 24 fe-
bruari word ik al 11 jaar. Tsjonge zeg, ik word echt oud. Ik vind jarig worden ook altijd 
wel een beetje spannend. Natuurlijk wel anders spannend dan naar de dierendokter gaan 
ha, ha! Ik vind het spannend wat voor cadeautjes ik krijg en zo. Vind jij jarig-zijn ook al-
tijd een beetje spannend? 

In de kerk begint er binnenkort alweer een leuk project hoorde ik. Eind maart is het alweer 
Pasen en de weken ervoor doen ze dan altijd een project. Als ik mijn baasjes er zo over 
hoor praten, zou ik zeker veel naar de kerk gaan de komende weken ha, ha! 

Nu ben ik weer een beetje moe van al dat typen. Ik moet natuurlijk ook een beetje aan mijn 
pootje denken. Twee weken terug kon ik nog geen letter typen. Ik ben blij dat dat nu weer 
kan, maar het is wel verstandig als ik nu stop ha, ha. Dus... 

Tot het volgende Pablo’s Praatje! 

Lieve groetjes en… een poot 

Pablo 





Op 18 februari worden de spaardoosjes voor het project van Kinderen in 

de Knel weer uitgedeeld. Op pagina 6 en 8 staat een kleurplaat. Als jullie die thuis mooi  

Kleuren en aan 

de leiding van de kindernevendienst geeft, dan zorgen we ervoor dat een 

kindje in Oeganda jouw kleurplaat krijgt. 

 

 

Verder gaan we elke week vanaf 25 februari kijken naar de opbrengst van 

de collecte van de vorige week. We zullen kleine prikkers met vlaggetjes 

van Oeganda prikken op een kaart van Oeganda die aan de zijkant van de 

kerk wordt neergezet. Die kleine prikkers met vlaggetjes zullen het 

opgehaalde bedrag vermelden. Elke week zullen we jullie vragen om 

te helpen bij noemen van het bedrag en bij het prikken op de kaart van 

Oeganda. " 

Sparen jullie mee? 

• Je zou bij iemand de tuin bij kunnen vegen. 

• Vragen of je lege flessen mag in leveren 

• Of misschien wel de vaatwasser in en uitruimen. 

 




