
 

             Nieuwsbrief Kindernevendienst Johanneskerk 

                                    Oktober 2023 

Kinderen van dienst voor de komende periode : 

 

01-10   Faas en Maurits 

08-10   Bram  en Koen 

15-10   Ava en Elfi 

22-10   Josephine en Anna 

29-10   Koen en Reinout 

05-11   Maud en Tirza 

 

 

Een aantal aandachtspunten :  

- Kinderen melden zich om 9.45 uur in de consistorie.  

- Als de dienst begint lopen ze met de dominee en de kerkenraad mee naar binnen , gaan  

   op de eerste rij zitten en steken samen met de ouderling van dienst het kaarsje van  

   het lantaarntje aan.  

- Kinderen mogen daarna als ze dat fijner vinden bij hun ouders gaan zitten.  

- de kinderen mogen helpen met collecteren.. 

 

De jarige deze maand  is :   

 

    30-10   Reinhout 

 

 Wij wensen hem een hele fijne verjaardag 

 



 

Hoeveel kanten heeft een voetbal?  

Drie kanten: een binnenkant, een buitenkant en een fabrikant.  

Wat gaat de hele wereld rond maar blijft altijd in een hoekje ?  

Een postzegel 

Hoe  noem je een oude sneeuwman? 

Een Plas water 

 

                        Raadsels 

Wat is het meervoud van auto?  

File 

Nog wat moppen. 

Voetbal 

Jantje kwam te laat op school, de juf vroeg: "Waarom ben je te laat Jantje?" "Ik droomde over voetbal mevrouw." "En is dat 

een reden om te laat te komen?" "Nee juf, maar ze hadden verlenging." 

 

Maar twee 

De onderwijzer geeft een eenvoudig rekensommetje op: "Als er vijf vliegen op tafel zitten en ik sla er twee dood, hoeveel 

blijven er dan achter?" Hansje: "Alleen twee dode, meester." 



Beste Jonges en meisjes  vonden jullie het ook zo gezellig op de start zaterdag? 

Wat fijn dat er zoveel kinderen waren.  

Hebben jullie meegedaan met de spelletjes, of wafels gebakken, of misschien ben je 

wel heel vaak op het springkussen geweest.  

En s `avonds  bij het kampvuur marshmallows gebakken en liedjes gezongen. 

Er was veel  te beleven, en wij zijn benieuwd naar jullie verhalen, willen jullie   wat 

schrijven? 

 





 

"“Vandaag was een Moeilijke Dag," zei Pooh. 
Er was een pauze. 
"Wil je erover praten?" vroeg Knorretje. 
"Nee," zei Pooh na een tijdje. "Nee, ik denk niet dat ik dat wil." 
"Dat is oké," zei Knorretje, en hij ging naast zijn vriend zitten. 
"Wat doe je nu?" vroeg Pooh. 
"Niets eigenlijk," zei Knorretje. "Maar ik weet wat Moeilijke Dagen zijn. En ik wil daar meestal 
ook niet over praten, op zo’n Moeilijke Dag. 
"Maar weet je," vervolgde Knorretje, "Moeilijke Dagen zijn zoveel makkelijker wanneer je weet 
dat er iemand voor je is. En ik zal er altijd zijn voor jou, Pooh." 
En Pooh zat daar zomaar wat te zitten, zijn heel Moeilijke Dag door zijn hoofd te malen, terwijl , 
zijn betrouwbare Knorretje zwijgend naast hem zat, te bengelen met zijn korte beentjes.... En 
Pooh bedacht dat zijn beste vriend  

helemaal gelijk had.  

Misschien kun jij ook wel voor iemand een Knorretje zijn!  Meestal is luisteren naar iemand al 
voldoende. 





Ver, heerlijk, heer, veer, ree, heil, geen, kei, neer, ren, klei, eer  

Geliefde  
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START jk 
Uitnodiging voor alle kinderen van groep 6 t/m 8 van de basisschool! 

Ja, het is weer tijd voor jk   ! Na de herfstvakantie komen we weer zes keer bij elkaar!  

 

Bij jk    gaat het over het geloof. Saai wordt het niet, want we gaan heel verschillende 

dingen doen! We luisteren naar een Bijbelverhaal en gaan erover praten. Maar… ook doen we 

vaak een spelletje, gaan we even bewegen, doen een quiz of maken iets leuks. Ook is 

er tijd voor al jouw vragen! 

We hebben vijf keer een programma. De laatste keer sluiten we af met een gezellige activi-

teit.   

jk    wordt gehouden in de Heul, van 16.30 – 17.15 uur 
op:  
-woensdag 25 oktober  
-woensdag 1 november 
-woensdag 8 november 
-woensdag 15 november 
-woensdag 22 november 
Op woensdag 29 november sluiten we af met een gezellige activiteit 

 
Wij hopen dat je (weer) komt!!! We vinden het leuk als we even horen dat je komt!  
 
Groetjes van dominee Mirna en dominee Klaas Jelle 
(telefoon: 0657303677; mail: domineesjk@pggmail.nl) 
 

 





Lieve kinderen,  

Daar ben ik weer!!! Voor wie mij nog niet kent: ik ben Pablo, de hond van domi-

nee Mirna en dominee Klaas Jelle. 

Hoe is het met jullie? Zijn jullie alweer een beetje gewend op school? Ik hoop het 

wel. Ik vind jullie af en toe best wel een beetje zielig dat jullie naar school moe-

ten. Ik mag de hele dag maar wat luieren en jullie moeten hard werken… maar 

ja… verschil moet er zijn hè, ha, ha! 

Ik hoorde laatst van mijn baasjes dat er een heel gezellige startzaterdag is ge-

weest. Ook hoorde ik dat er heeeeeeeeel veel kinderen waren. Wat super! Ik be-

greep dat er ook een springkussen was. Dat had mij wel heel gaaf geleken: 

springen op een springkussen. Ik denk ook dat ik dat heel goed zou kunnen. 

Floep, spring en weer een dubbele salto achterover van Pablo. Zie je het voor 

je? Ik wel! 

Ik hoorde ook dat er geschilderd werd op de startzaterdag. Dat zou ik wat moeilij-

ker vinden. Schrijven: dat kan ik wel, zoals je ziet. Maar ik denk dat mijn mooie 

bruine vacht na dat verven vol met klodders rode, gele en blauwe verf zou zitten. 

Had wel leuke foto’s opgeleverd ha, ha! Wat mij mooier had geleken, was mee-

doen aan de groep die taartjes ging maken. Ik ben namelijk gek op taartjes! Eer-

lijk gezegd ben ik niet zo van het taartjes maken. Ik ben meer van het taartjes op-

eten. Van duizend taartjes opeten. Van een miljoen taartjes opeten. Van ontel-

baar taartjes opeten ha, ha! 

Zijn jullie ook alweer bij de kindernevendienst geweest? Ik hoorde dat jullie een 

heel mooie boom met handjes hebben gemaakt. Echt super hoor! Binnenkort op 

22 oktober worden er ook weer twee kindjes gedoopt. Doortje en Archibald heten 

ze. Een doopdienst is volgens mij altijd erg leuk. Jammer genoeg kan ik daar niet 

bij zijn, maar jij natuurlijk wel!  

Waar ik natuurlijk heel veel zin in heb, is 4 oktober. Weet je wat voor dag het dan 

is? Dan is het…. DIERENDAG! Op Dierendag word ik natuurlijk heel erg ver-

wend. Misschien krijg ik wel een bot van…. TWEE meter!!! MMMMMMM… dat 

zou lekker zijn!!! Ik vertel je de volgende keer hoe Dierendag was. 

Nu houd ik er weer mee op. Mijn poot wordt een beetje stijf van het schrijven. Ik 

moet ook nodig weer gaan luieren.  

Tot het volgende Pablo’s Praatje! 

Lieve groetjes en… een poot  

Pablo 




