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                                   April 2023 

De kinderen van dienst voor de komende periode  zijn : 

02-04-2023 Elfi en Ava 

09-04-2023 Koen en Faas  

16-04-2023 Tirza en Ruben  

23-04-2023 Lisa en Anna    

30-04-2023 Elfi en Ava  

07-05-2023           Tirza en Ruben  

Als de kinderen verhinderd zijn wilt u dit dan op tijd doorgeven aan   

Ilona de Jong :  0634038722 of  

Wendy van der Heiden : 0652715370 

Of via de mail :  kinderdienstjohanneskerk@ziggo.nl 

Zou je ook graag  kind van dienst willen worden! Dat kan, wij zijn blij met jou. 

Stuur een mailtje naar : kinderdienstjohanneskerk@ziggo.nl 

Dan nemen we contact met je op. 



Dzee zin kun je bset senl lzeen oamtdt je hrenseen 

De misdletde ltetres van elk worod o de gdoe pelk 

zteten 

Wat krijg je als je bloem, melk, eieren en een snufje zout bij elkaar 

doet?  

Pannenkoekenmeel 

De meester spreekt Jantje na zijn slechte rapport bestraffend toe: "Jantje, als je dit 

rapport aan je vader laat zien, dan krijgt hij vast en zeker grijze haren!" Jantje lacht: 

"O, wat zal mijn vader dan blij zijn!" "Hoezo?" vraagt de meester. "Nou, mijn vader is 

al jaren helemaal kaal!"  

leraar: als ik je 2 katten geef, nog eens 2 katten en nog eens 2 katten, hoeveel heb je 

er dan? Johnny: zeven, mijnheer. leraar: nee, luister goed... als ik je 2 katten geef, nog 

eens 2 katten en nog eens 2 katten, hoeveel heb je er dan? Johnny: zeven, mijnheer. 

leraar: wacht, ik neem iets anders, als ik je 2 appels geef, nog eens 2 appels en nog 

eens 2 appels, hoeveel heb je er dan? Johnny: zes. leraar: Goed, nu, als ik je 2 katten 

geef, nog eens 2 katten en nog eens 2 katten, hoeveel heb je er dan? Johnny: zeven!!! 

mijnheer! een kwade leraar:: waar haal je verdorie die zeven vandaan ?? een kwade 

Johnny: omdat ik al een kat heb verdorie!!!  

In de Gevangenis Een gevangenisdirecteur roept al zijn gevangenen bij elkaar. “Ik ben bestolen!” 

zegt hij boos. “Als ik erachter kom wie dat gedaan heeft, dan vliegt hij er meteen uit!” Hij kijkt om 

zich heen en ziet dat alle gevangenen hun vinger opsteken  

Het duurt nog even  maar zet het vast in je agenda, het start weekend. 

We houden het  dit jaar  op 16 en 17 september.  En zou leuk zijn als jullie  erbij zijn, 

Neem gerust een vriendje of vriendinnetje.  

En natuurlijk zijn je vader moeder en opa en oma ook welkom.  



Pablo’s Praatje (14) 

 

Lieve kinderen, 

Daar ben ik weer!!! Voor wie mij nog niet kent: ik ben Pablo, de hond van dominee 

Mirna en dominee Klaas Jelle. 

Het is alweer even geleden dat ik mijn vorige Praatje schreef. Tsjonge… wat is er 

toch veel gebeurd!  

Laat ik met iets leuks beginnen: ik ben jarig geweest!!! Wat een topdag! Van de kin-

dernevendienst heb ik een heel mooie kaart gekregen en heel veel lekkere dingen 

waarvan ik heerlijk gesmikkeld en gesmuld heb.  

Afgelopen maand ben ik ook weer naar de kapper geweest. Ik weet niet hoe lang jij 

bij de kapper zit, maar ze zijn dan altijd wel 4(!) uur met mij bezig. Lang hè? Maar 

ja, ik word dan ook even helemaal gewassen en ik heb natuurlijk heel veel krulle-

tjes die allemaal 1 voor 1 geknipt moeten worden. Ik zie er nu wel weer heel kaal 

uit hoor. Ik hoop dus op veel zon, want anders krijg ik het veel te snel veel te koud 

ha, ha! 

Wat niet zo leuk was, is dat ik afgelopen maand een paar keer naar de dierenarts 

moest. Ik denk dat jij het ook niet leuk vindt om naar de dokter te gaan… nou ik ook 

niet hoor! Er was iets met mijn oren. Met wat zalfjes is het allemaal weer een stuk 

beter geworden gelukkig, maar ik heb de afgelopen maand heel wat geflapperd 

met die mooie oren van me! 

 



Zijn jullie nog in de kerk geweest de laatste tijd? Er was een heel leuk project 

heb ik gehoord! Ik hoorde iets over een bak waarin iedere week iets verander-

de. Leuk hoor! En… dit weekend is het Pasen! Dat is altijd een super mooi 

feest vind ik! Ik heb gehoord dat er dan eerst een gezellig Paasontbijt in de 

kerk is met heeeeeeel veel mensen. Toch wel jammer dat ik als hond daar niet 

naar toe kan… Nou ja, mijn baasjes zullen we me vast die dag ook wel wat lek-

kers geven. Ik wens jou en je familie heel fijne Paasdagen toe! 

Ik ga nu weer lekker slapen… want tsjonge… mijn poot is echt moe geworden 

van al dat geschrijf. Ik word natuurlijk ook een dagje ouder ha, ha!  

Tot het volgende Pablo’s Praatje! 

Lieve groetjes en… een poot  

Pablo 

Knutselen– Pasen– Paasontbijt– eieren– kruis—Golgotha– paasvuur- 

 Graf– veertigdagentijd– palmpasen– kerk– zingen– kindernevendienst– leiding– kinderen 



Een eenzame olifant dwaalde door het bos op zoek naar vrienden. Ze kwam een 
aap tegen en vroeg: "Wil je mijn vriend zijn, aap?" “Je bent te groot en kunt niet 
aan bomen slingeren zoals ik. Dus ik kan je vriend niet zijn ”, zei de aap. 

De olifant hen kwam een konijn tegen en vroeg hem of ze zijn vriend kon zijn. 'Je 
bent te groot om in mijn hol te passen. Je kunt mijn vriend niet zijn ”, antwoordde 
het konijn. 

Toen ontmoette de olifant een kikker en vroeg of ze haar vriend kon zijn. De kikker 
zei: “Je bent te groot en te zwaar. Je kunt niet springen zoals ik. Het spijt me, maar 
je kunt mijn vriend niet zijn ”. 

De olifant vroeg een vos, en hij kreeg hetzelfde antwoord, dat hij te groot was. De 
volgende dag renden alle dieren in het bos van angst. De olifant hield een beer te-
gen en vroeg wat er aan de hand was en kreeg te horen dat een tijger alle dieren 
heeft aangevallen. 

De olifant wilde de andere zwakke dieren redden en ging naar de tijger en zei: 
“Alstublieft meneer, laat mijn vrienden met rust. Eet ze niet op ”. De tijger luisterde 
niet en vroeg de olifant zich met haar eigen zaken te bemoeien. Omdat hij geen 
andere manier zag om het probleem op te lossen, schopte de olifant de tijger en 
joeg hem weg. 

Ze ging toen terug naar de anderen en vertelde hen wat er was gebeurd. Toen ze 
hoorden hoe de olifant hun leven redde, waren de dieren het eens met elkaar: "Je 
hebt precies de juiste maat om onze vriend te zijn". 

Olifant en vrienden 



Veertigdagentijd en Pasen 

De afgelopen weken hebben we het project verander je mee? gevolgd.  

In de verhalen hoorden we over mensen die veranderden door hun ontmoeting met Jezus.  

En op de verandertafel zagen we elke week iets veranderen.  

Fijn dat jullie er waren en hebben meegedaan en meegeholpen aan dit project! 

 

Vakantie 

Hebben jullie aan het eind van de maand ook vakantie van school? 

De kindernevendienst gaat gewoon door!  

De komende maand hopen we jullie dan ook weer op alle zondagen te zien! 

 

 

Oproep voor nieuwe leiding 

Helaas hebben we nog geen reactie ontvangen op de oproep voor nieuwe leiding. 

Mocht iemand twijfelen of vragen hebben stel ze gerust bij één van ons. 

Alle handjes hulp zijn welkom!!! 


