
  Nieuwsbrief kindernevendienst Johanneskerk 

                         Juli— Augustus  

Jippie  bijna  zomervakantie !  Hebben jullie er zin in? 

In de vakantie periode  zijn er geen kinderen van dienst. 

 

Maar er is  WEL kindernevendienst. We hopen jullie te zien. 

De Jarigen in Juli en Augustus  zijn: 

 

14-07    Luuk 

22-07    Maud 

08-08    Tygo 

11-08    Josephine 

21-08    Faas 

27-08    Tirza 

Wij wensen jullie een hele fijne zomervakantie.  

 Groetjes : Wendy—Dieke—Margreeth—Claudia  - Ilona  





Hoe maak je een oen nieuwsgierig? 

Dat vertel ik de volgende keer :-) 

Hoe meer je er neemt, hoe meer je er achterlaat. 

wat  is het ? 

Voetstappen 

Wat kun je maken  zonder dat je het kunt zien? 

lawaai 

Hoe roeren Engelsen in hun kopje groene thee? 

Met een lepeltje 

Als een witte ijsbeer in een blauwe zee gaat zwemmen, hoe komt hij er dan uit?  
nat 

Drie eekhoorns zitten ineen boom. 

Opeens vallen ze eruit. 

De kleinste eekhoorn zegt: 

“Daar liggen we dan met zijn vijven!” 

Ra ra  hoe kan dat? 

De kleine eekhoorn kan niet tellen  

 



Zet het vast  in je agenda. 

Wij hopen natuurlijk dat je komt, en neem 

gerust een vriendje of vriendinnetje mee. 

Natuurlijk zijn je ouders ook welkom, die 

kun je natuurlijk niet zomaar thuis laten. 

En natuurlijk  is er ook weer  een springkussen. 

 

 

Wist je dat……. Je tijdens de workshops  ook wafels kunt bakken. 

Wist je dat……. Het springkussen  er op zaterdag en zondag is. 

Wist je dat…….. De organisatie  van het startweekend hoopt dat er heel veel mensen komen! 

Wist je dat…….  We het heel leuk zouden vinden als jullie een vakantie  verhaaltje mailen. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieve kinderen,  

Daar ben ik weer!!! Voor wie mij nog niet kent: ik ben Pablo, de hond van  

dominee Mirna en dominee Klaas Jelle. 

Het is zomer! Nou, dat merken we wel hè? Oef… zucht… kreun… ik had het af 

en toe veels te warm! Ik ging dan ook heel vaak niet in mijn mand liggen maar op 

de lekkere koele stenen in de gang. Slim van mij hè? Jij wist natuurlijk al lang dat 

ik super slim ben, ha, ha! 

Nu zijn mijn baasjes ook heel slim. Ik moet wèl zeggen: heel af en toe zijn ze 

slim, misschien wel tè af en toe… Maar het was wel heel slim van hen om mij 

naar de kapper te sturen. Al mijn haartjes zijn weer afgeschoren. Dus ik ga lekker 

kortgeknipt de komende maanden in. Dat is wel lekker hoor als het zooooooo 

warm is! 

Zomertijd betekent ook vakantietijd! Hebben jullie zin in de vakantie? Vast wel! 

Gaan jullie ook nog wat leuks doen in de vakantie? Het leuke van hond-zijn is dat 

je altijd vakantie hebt. Beetje lopen, beetje eten, beetje drinken, beetje blaffen en 

heeeeeeel veel slapen… dat is mijn leventje. Klinkt goed hè? Misschien vind jij 

het wel een beetje saai ha, ha! 

 



 

Ik heb gehoord dat het afscheid van de kindernevendienst erg leuk was. Sophie, 

Jacey, Lisa en Loes werden als echte boeven opgepakt door de politie, hoorde ik. 

Dat was wel even spannend. Gelukkig kwam het allemaal goed! Jullie zullen hen 

vast wel een beetje gaan missen bij de kindernevendienst. 

Wat super trouwens dat de kindernevendienst gewoon doorgaat tijdens de  

zomermaanden juli en augustus. Dus… als je niet op vakantie bent, kun je gewoon 

zondag naar de Johanneskerk komen! 

Nou… met dit warme weer word ik wel een beetje eerder moe van het schrijven. 

Bovendien begin ik al behoorlijk te hijgen! Ik moet er dus maar mee stoppen. Heel 

fijne vakantie allemaal! 

Tot het volgende Pablo’s Praatje! 

Lieve groetjes en… een poot  

Toen Hari op een dag uit school kwam, voelde hij zich plotseling flauw van de honger 
en wist hij dat zijn moeder thuis geen eten voor hem klaar zou hebben. Hij werd wan-
hopig en ging van huis tot huis om voedsel te vragen. Eindelijk gaf een meisje hem 
een groot glas melk. Toen hij haar probeerde te betalen, weigerde ze en stuurde ze 
hem  weg. Jaren later werd het meisje, nu een volwassen vrouw, erg ziek en kon nie-
mand vinden die haar kon genezen. Uiteindelijk ging ze naar een groot ziekenhuis met 
de beste dokter van de stad. De dokter bracht maanden door met het behandelen van 
de vrouw tot ze uiteindelijk genezen was. De vrouw was blij, maar was ook bang dat 
ze de rekening niet kon betalen. Toen het ziekenhuis de rekening aan haar overhandig-
de, opende ze het om te lezen: 'Volledig betaald, met een glas melk'.  

 

 



Zo te zien  zijn deze jongens wezen vissen.  Wij zijn wel benieuwd wat jullie allemaal in de vakantie 

Hebben gedaan. Laat je het aan ons weten! 

Je mag het mailen naar : kinderdienstjohanneskerk@ziggo.nl 

Dan plaatsen wij het op deze nieuwsbrief. 


