
             Nieuwsbrief Kindernevendienst Johanneskerk 

                                    Mei  2023 

De kinderen van dienst voor de Komende Periode zijn :  

 

07-05-2023 Tirza en Ruben  

14-05-2023 Koen en Faas  

21-05-2023 Lisa en Anna  

28-05-2023 Elfi en Ava  

04-06-2023 Jacey en Maud  

Als de kinderen verhinderd zijn wilt u dit dan op tijd doorgeven 

 Via de “de kinderen van dienst” app 

of via email : kinderdienstjohannekerk@ziggo.nl 

Een aantal aandachtspunten :  

- Kinderen melden zich om 9.45 uur in de consistorie.  

- Als de dienst begint lopen ze met de dominee en de kerkenraad mee naar binnen , gaan  

   op de eerste rij zitten en steken samen met de ouderling van dienst het kaarsje van  

   het lantaarntje aan.  

- Kinderen mogen daarna als ze dat fijner vinden bij hun ouders gaan zitten.  

- de kinderen mogen van nu ook weer helpen bij het collecteren. .  

- onderling ruilen mag altijd. Graag wel even doorgeven . 

Wil jij ook kind van dienst zijn, geef je dan op  via   ‘kinderdienstjohanneskerk@ziggo.nl 



waarom zit er een stuur op je fiets?  

Dan hoef je de bel niet vast te houden! 

Waarom kan een olifant niet fietsen?  

Omdat hij geen duim heeft om 

mee te bellen. 

 

Jantje komt uit school en zegt tegen zijn moeder: ‘Mama, ik wou dat we een rond klaslokaal 

hadden.’ ‘Waarom dan?’ vraagt haar moeder. ‘Omdat ik dan nooit meer in de hoek hoef te 

staan!’  

het heeft 2 ogen en 100 tanden  

Een krokodil 

Deze  maand hebben we 2 jarigen.  Stuur jij ze een kaartje? 

  

Op  3   mei   is  Bram  Jarig 

Op  14  mei  is Maurtits  jarig   

 

Vanuit de Johanneskerk wensen we hen een hele fijne verjaardag. 

 



Mooie knutsel  gemaakt door Elfi 



Eet smakelijk!  

Kim en Rik eten een broodje. Waar komt al het brood vandaan?  

Mama haalt het bij de bakker. Hij bakt broden van het graan.  

De koe geeft ons de melk en de kip die legt een ei.  

En fijne zoete honing verzamelt de bij. Het fruit groeit aan de bomen, de groente op de grond. Ja, God laat alles groeien, zo 
lekker en gezond.  



Beste jongens en meisjes,  

 

In mei leggen alle vogels een ei,  

maar deze maand gebeurt er  nog veel meer,  

ook in de kerk! 

 

 

 

Op donderdag 18 mei is het Hemel-
vaartsdag. 

Het is dan de 40ste dag na Pasen en we herdenken dan  

dat Jezus naar God in de hemel is gegaan. 

Deze dag kunnen de actievelingen om 7.30 uur verzamelen  

bij de Kerk om te gaan dauwtrappen in het Lingebos,  

dat betekent wandelen in de vroege ochtend.  

Terug bij de kerk is er wat te drinken  

en dan om 10 uur een korte dienst. 

 

 

 

Op zondag 28 mei is het Pinksteren. 

Het is dan de 50ste dag na Pasen en we denken dan aan het ontvangen van de  

Heilige Geest. 

Wist je dat met Pinksteren is ook de kerk(gemeente) is ontstaan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In mei leggen alle vogels een ei. 

Dit is wel een heel vreemde vogel uit het ei.  

Een feestje vieren is leuker met 
elkaar. 

Kom je het feest meevieren? 



Deze maand geen praatje  van Pablo 


