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27-08   Ava en Elfi 

03-09   Koen en Reinout 

10-09   Josephine en Anna 

17-09   Maud en Tirza 

24-09   Ruben en Ava 

01-10   Faas en Maurits 

 

Een aantal aandachtspunten :  

-         Kinderen melden zich om 9.45 uur in de consistorie.  

• Als de dienst begint lopen ze met de dominee en de kerkenraad mee naar binnen   

• Gaan dan  op de eerste rij zitten en steken samen met de ouderling van dienst het kaarsje 

van  het lantarentje  aan. 

         - Kinderen mogen daarna als ze dat fijner vinden bij hun ouders gaan zitten.  

-         de kinderen mogen helpen met collecteren.. 

Wij wensen jullie heel veel succes met jullie taak. 

Beste Jongens en meisjes. 

De vakantie zit er weer op, bij het uitkomen van deze  nieuwsbrief zijn jullie alweer een  week naar school geweest.  

Hopelijk hebben jullie een fijne vakantie gehad.  We hopen  natuurlijk dat  jullie een leuke juf of meester hebben, Dat is dan  

een mooi  begin van het nieuwe schooljaar. 

 

Ook in de kerk gaan we een nieuwe start  maken, dat doen we op het startweekend  16 en 17 september. 

Verderop in deze nieuwsbrief lees je er meer over.  Het zou leuk zijn als jij ook komt en neem gerust iemand mee. 

Iedereen is welkom.   



Welk instrument werkt nooit mee?  

Een dwarsfluit! 

Welke ring is niet rond?  

Een haring!  

Er liepen eens vier kabouters in het bos. Eén kabouter verdrinkt in het 

water. De tweede kabouter wordt ontvoerd. De derde kabouter wordt 

opgegeten. Hoeveel kabouters zijn er nog over?  

Geen, kabouters bestaan niet!  

Hoe meer je er neemt, hoe meer je  achterlaat. 

Rara, wat is het? 

Voetstappen. 
‘U spreekt met de Firma Kuier’ 

‘Met wie? Kunt u de naam spellen?’ 

‘Met Kuier. De k van koe  en de rest hangt er onder’. 

 

 

De Jarigen  in september  zijn  : 

 

22-09   Anna 

30-09   Max 

Wij   wensen jullie een fijne verjaardag 





 



Mooie tekening  gemaakt  over de vakantie door Ava.  Dankjewel Ava, mooi gedaan! 



Beste jongens en meisjes, 

 

De zomervakantie zit er alweer op. 

Hopelijk hebben jullie een fijne tijd gehad en veel leuke dingen gedaan. 

In de vakantietijd hebben we toch wat kinderen in de kerk gezien, dat was fijn! 

Natuurlijk hopen we jullie ook dit seizoen weer te zien. 

En de kinderen van dienst mogen hun taak weer oppakken. 

 

Hieronder een puzzel om te zien of jullie de weg in de kerk nog weten… 

Wel een beetje rare kerk, want ergens loop je vast…  

probeer je weg maar eens te vinden! 

Als jullie leuke ideeën hebben voor de kindernevendienst of voor de  

nieuwsbrief dan horen we het graag!!! 



Tekening  over de vakantie  gemaakt door Maud.  Leuk gedaan 

Maud.  Dankjewel! 



Lieve kinderen,  

Daar ben ik weer!!! Voor wie mij nog niet kent: ik ben Pablo, de hond van dominee 

Mirna en dominee Klaas Jelle. 

Hoe was jouw zomervakantie? Af en toe was het weer een beetje minder, maar 

tsjonge… het was soms ook heeeeeeeeeeel erg warm. Als het warm is, dan doe ik 

het liefste helemaal niks. Nou ja niks? Liggen, doe ik dan… maar dat is bijna het-

zelfde ha, ha!!! 

Op de foto zie je mij lekker in het gras liggen. Zoals je ziet, lig ik niet alleen. Ik lig 

hier samen met mijn vriend. Dat is ook zijn naam: Vriend. Vriend is mijn knuffel. Ik 

vind het wel een heel lieve foto. Jij ook? Maar ja… ik ben natuurlijk ook heel lief. 

Als er een wedstrijd zou zijn ‘Wie is de liefste hond van de wereld?’ dan zou ik, 

denk ik, wel de gouden medaille winnen! Of ben ik nu aan het opscheppen? Ik ben 

wel benieuwd of jij ook een knuffel hebt… Misschien heb je ook wel zo’n mooie fo-

to van jou met je knuffel! 

Jammer genoeg is de vakantie weer voorbij hè? Ik hoop dat jullie weer een beetje 

kunnen wennen aan het naar school gaan. Ik wil je niet jaloers maken hoor, maar 

ik hoef nooit naar school. Alleen toen ik heeeeel klein was, ben ik even naar de 

hondenschool geweest. Moest ik allemaal dingen doen en dan kreeg ik steeds 

heel veel snoepjes. Dus dat was wel een leuke school ha, ha!!! 

Ik hoorde dat het in de kerk bijna Startweekend is. Op zaterdag 16 september zijn 

er allemaal leuke activiteiten in en rondom de Johanneskerk. Kom je dan ook? Vol-

gens mijn baasjes wordt het echt super gezellig. 

Nu ben ik weer moe en stop ik er weer mee. Ik ga weer lekker luieren. Daar ben ik 

het allerbeste in!  

Tot het volgende Pablo’s Praatje! 

Lieve groetjes en… een poot  

Pablo 


